Orde voor de zondagavond muziek 5 april
Welkom

NLB 442: 1 Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen
Jeruzalem stad van goud

NLB 538: 1 en 4 Een mens te zijn op aarde
NLB 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Gebed
Schriftlezing

NLB 575: 1, 5 en 6 Jezus, leven van ons leven

NLB 904: 1, 3, 4 en 5 Beveel gerust uw wegen

NLB 912: 1, 2 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer
NLB 547:1, 2, 3 en 6 Met de boom des levens

Gedicht

JdH 7: 1 en 2 Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet
NLB 913: 1 en 2 Wat de toekomst brengen moge

JdH 283 Vaste rots van mijn behoud=NLB 911: 1 en 3 Rots waaruit ...

Voorbeden

NLB 536: 1 en 4 Alles wat over ons geschreven staat
NLB 247: 1 en 4 Blijf mij nabij

Zegenbede

NLB 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.



Jeruzalem stad van goud

1

Daar in de heuvels van Judea

na jarenlange strijd

daar luiden de klokken in de verte

de stem der eeuwigheid

Een pad van stenen, haast versleten
daar trok de tijd voorbij

Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij

2

Jeruzalem, o stad van goud

voor eeuwig jong, al ben je oud

‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij

Jeruzalem, o stad van goud

voor eeuwig jong, al ben je oud

in mijn hart heb ik geweten

eens kom je vrij

3

De weg naar Jericho ligt open

door 'n bloeiende woestijn

Het wonder dat daar eens gebeurde
zal steeds mijn lichtpunt zijn

O gouden stad, wil mij vergeven
mijn lofzang is maar klein

Jeruzalem je bent mijn leven

en zal dat altijd zijn

4
Jeruzalem, o stad van goud

voor eeuwig jong, al ben je oud

‘k zal jou mijn leven nooit vergeten
jij bent van mij

Jeruzalem, o stad van goud

voor eeuwig jong, al ben je oud

in mijn hart heb ik geweten

eens kom je vrij



JDH 7 (28) - Als ‘gin hood gezeten

1

Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,

wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.

Vrees toch geen nood,

's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,

uw toeverlaat.

2

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,

en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g'in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,

is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,

red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.



JDH 283 - Vaste rots van mijn behoud

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schalw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook mirr' of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God die zalig maakt,

die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon
opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.



